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Wil je volgende nieuwsbrieven liever niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar                              
info@destege.be met als onderwerp ‘uitschrijven nieuwsbrief’.  
Mocht je daarentegen iemand kennen die zich wil abonneren (= gratis), dan kan dat worden ge-
meld via datzelfde e-mailadres als ‘inschrijven’. ;-) 

En wil je sponsor worden? Één adres!  info@destege.be 

Dag 
Je bekijkt momenteel de negentiende 
nieuwsbrief 2.0 van De Stege, waarin 
we het reilen en zeilen van onze zorg-
boerderij opnieuw onder de loep                   
nemen, samen met een kijkje op onze 
kalender (én de volgende kampjes!).  
Hopelijk verorberen jullie ook nu weer   
deze nieuwsbrief met smaak en            
hebben jullie ook oog voor onze              
sponsors, die het mogelijk maken dat 
onze zorgboerderij nog steeds blijft 
draaien…   
PS In deze nieuwsbrief brengen we  
eveneens een eerbetoon aan ezel 
Guustje*.                 Wees gegroet, FV 

 

 

Afscheid nemen doet het meest 

pijn als het verhaal nog niet af is.  



Guustje*, we vergeten je* nooit! 
Onze zomervakantie startte heel mooi met prachtig weer, gelukkige kinderen 

en fantastische vrijwilligers die elke dag het beste van zichzelf gaven. 

Elk van die dagen gaan we traditiegetrouw met onze hondjes wandelen, halen 

we hooi in de weide en trekken daarna naar onze ezeltjes. 

Zo ook op 15 juli, alleen het was die dag heel erg warm en daardoor beslisten 

we om de ezeltjes eten te geven en hen verder niet te veel te belasten. We 

speelden onder de grote boom achteraan in de weide zodat de ezeltjes rustig 

konden eten. Ons Guustje stond naar ons te kijken alsof hij vroeg om toch te 

komen. 

Tijdens de middagpauze zat Guustje neer te genieten van het zonnetje. Even 

later zag ik Guustje evenwel neerliggen en ik ging meteen kijken. Helaas was 

Guustje overleden. Een hartaderbreuk, volgens de dierenarts. Ik heb eerlijk 

waar superhard gehuild, ik was er ondersteboven van. Ons Guustje, een ezel 

die zoveel zorg nodig had en zich toch iedere keer herpakte. Onze allerliefste 

ezel zonder kuren, altijd even lief en rustig! 

Guustje zorgde immers voor een prachtig evenwicht in de weide. Vanaf de 

eerste dag dat hij bij ons kwam, wist ik dat het goed zat… Hij kon Trezeke 

kalmeren, iets wat de andere ezeltjes niet konden. Gewoon… door er te zijn… 

Hij kon genieten van de knuffels en wandelingen, de kambeurten, de kindjes 

rondom hem; zelfs de hondjes zag hij graag. 

Die dag week Stigje niet van de zijde van Guustje. Niemand mocht aan 

Guustje komen, Stigje zat er bij en keek er naar. Troostend als hij is, zorgde 

hij op dat moment voor Guustje en mij. 

Ook die dag waren er dus kampjes en zagen de kindjes hoe verdrietig ik was. 

Ze stelden zich veel vragen en de gekste verhalen deden meteen de ronde: 

de wolf had Guustje gedood enz. 

Omdat eerlijkheid en openheid zo belangrijk zijn, zetten we ons in een kring 

met de kindjes. Elk met zijn eigen verdriet, elk met zijn eigen vragen en            

bezorgdheden. Dit moment was zo waardevol. Ik vroeg wat de kindjes wilden 

weten, waarover ze wilden praten. Ik hoorde mooie dingen. En hoewel het 

verdriet zeer groot was/is, denk ik ook dat verlies mooie, weliswaar                     

emotioneel zware, deuren kan openen... 

Op mijn verjaardag was ik ziek en uitgeput van het 

plotse verlies. Gelukkig had ik fantastische vrijwilligers 

die me verder hielpen met de kampjes en met het          

verdriet! Elke dag komt er een wit vlindertje tussen de 

ezeltjes vliegen; ik ben misschien wat gek of bijgelovig 

maar uit goede bron van een fantastische vrijwilliger 

vernam ik dat dat wel eens een teken uit de hemel kan 

zijn. Alleszins biedt het me troost en doet het me          

denken aan de goede momenten die we met Guustje 

mochten beleven. Ik mis hem elke dag maar de goede                

herinneringen koesteren we!                                                    
          

                                       Een trieste groet, zorgboerin Nathalie 



In iedere 

traan van 

verdriet  

glinstert              

een mooie  

herinnering! 
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HOOFDSPONSOR DE STEGE vzw 



Aan al wie jarig was, proficiat!  
 

Sterre opende ditmaal het rijtje (jarig op 7 juli); de dag nadien 

was het de beurt aan Briekje. Op 13 juli vierden we vrijwilliger 

Anou en Davy, Berts broer. De 16de juli was het dan de beurt 

aan ‘den tweeling’ Natacha en zorgboerin Nathalie. Op 27/07 

mocht vrijwilliger Fries 65 kaarsjes uitblazen en twee dagen   

later was Bjorn feestvarken-van-dienst. Het voorlopige rijtje 

sloten we af op 13 augustus: dan vierden Nathalie en Bert hun 20ste 

huwelijksverjaardag! Aan al wie jarig was, proficiat! 

Onze kabouter was de twee voorbije maanden met 
vakantie. We hopen dat we hem eerstdaags terug 
zien opduiken…;  wij hebben hem immers veel te 
vertellen (goed en triest nieuws).  

Verder in deze nieuws-
brief vind je heel wat              
foto’s, genomen tijdens 
de voorbije kampjes. De 
meeste van die foto’s 
werden genomen door 
huisfotografe Lisa 
Dhondt. 



En nog wat te noteren agendanotities! 

• 20 september: KOPP 

• 1-10 oktober: 10 daagse Geestelijke GezondheidsZorg 

• 4 oktober: voorstelling nieuw project: groene zorg als wachtverzachter   

• 11 oktober: KOPP (= gewijzigde datum!) 

• 18 oktober: teambuilding vrijwilligers 

• 1 november: inschrijvingen staan open voor de kampjes in 2026 

• 29 november: ezeltjesmarkt van 10 tot 22 uur (met lekkers, met kerst-

cadeautjes en met onder meer een optreden van het koor Sjoklamuze!) 

  

KOPP 
Geregeld organiseren we een KOPP-namiddag. KOPP staat voor kinderen van 
ouders met psychische problemen. Tijdens deze namiddag proberen we             
verbinding met de dieren en de natuur te maken en zo ondersteuning te    
bieden om deze kinderen terug in evenwicht te brengen. Dieren hebben geen                 
vooroordelen, wat ervoor zorgt dat kinderen gemakkelijker hun verhaal kwijt 
kunnen tegen de dieren. De  dieren worden als spiegel gebruikt om zichzelf, 
gedrag, karakter of patroon te herkennen. We creëren samen een plaats           
tussen de dieren waar het leuk vertoeven is, ook al staat er soms iets 
‘overkop’. Zo leren ze beter omgaan met die wereld die ‘anders’ is. Tijdens 
deze momenten is er ruimte om zowel bij te leren en te praten over                         
moeilijkheden en ook zeker om eens even gek te kunnen doen en te                             
ontspannen. Kortom een plek waar de kinderen terug hun vreugde kunnen 
vinden en bovendien echt zichzelf kunnen zijn. Via onze kriebelkoffer wordt er 
psycho-educatie op niveau van de kinderen aangeboden, via spelvorm,                   
afbeeldingen enz.    
 
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 20/09, 11/10 (!) en 15/11.  



VERBOUWINGEN 
 

De laatste tijd gonsde het hier van bedrijvigheid. Dankzij TVH kwamen er 

nieuwe kasten in ons atelier, dat ondertussen ook een likje verf kreeg. En er 

kwam een nieuwe atelier-voordeur, die tijdens de voorbije kampjes weer heel 

vaak open- en dichtging. We beschikken -dankzij Lions Club Waregem  

Ascot- eveneens over een nieuwe keuken afgesloten door een nieuw raam 

dat al geregeld zijn nut bewees als luik voor de bar, als geluidsdemper, als...  

 De realisatie van onze        
snoezelcaravan werd mede  

mogelijk dankzij 

 

VRIJBLIJVENDE INFO ?  
sponsoring@destege.be 



 

 

Kampjes-
impressies (1) 



Kampjes-impressies (2) 



Kampjes- 
impressies (3) 



Kampjes- 
impressies (4) 



Twintig jaar                                         
getrouwd…,                     
iets om te vieren 
met familie en                      
vrienden... 



HOOFDSPONSOR DE STEGE vzw 
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Kampjes- 
impressies (5) 



 

Ook in 2026 organiseren we kampjes… 
Je vindt hier alvast een tipje van de sluier… 

• krokusvakantie: thema ‘Carnaval’ 

• paasvakantie: week 1: thema ‘Lente in de stal’ 

• paasvakantie: week 2: thema ‘Kriebelbeestjes’ 

• zomervakantie: week 1: thema ‘Back to the 60’s’ 

• zomervakantie: week 2: thema ‘Robin Hood’ 

• zomervakantie: week 3: thema ‘Sprookjes en mythen’ 

• zomervakantie: week 4: thema ‘Striphelden’ 

• zomervakantie: week 5: thema ‘Ruimtevaarders’ 

• zomervakantie: week 6: thema ‘Dansen en muziek’ 

• zomervakantie: week 7: thema ‘Mexico’ 

• herfstvakantie: thema ‘Kabouters, trollen en heksen’ 

 

Wil je dat jouw kind(eren) 

erbij is/zijn…, houd dan  

onze website in de gaten. 

Vanaf 1 november 2025 

kan je immers daar terecht 

om in te schrijven! 

 

www.destege.be 
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